Het leger der muizen

Grijs is het leger der muizen

die dagelijks voortgaat uit goede gewoonte
Kolonnes lang in honderden rijen

Dat is hoe muizen het beste gedijen

Groot is het leger der muizen

Verscholen in holen, geboeid in hun huizen

In rotten van zes gaan zij iedere morgen

In files van auto’s met gekreukelde kranten
Op weg naar hun arbeid in grote kantoren
Hun bazen tevreden, geen dag gaat verloren
Groot is het leger der muizen

Verscholen in holen, geboeid in hun huizen

Reflexen en instinct bepalen het ritme
Toeval bestaat niet, alleen de gewoonte
Geen kat op de loer kan hun leven verstoren
Da’s maar goed ook, want zo moet het horen
Groot is het leger der muizen

Verscholen in holen, geboeid in hun huizen

Geen prikkel van buiten kan het leven verstoren
Voor hen die verplicht zijn verder te kruipen
Hooguit vakantie maakt hun hart opgewonden
Een keertje vreemdgaan is de ergste zonde
Groot is het leger der muizen

Verscholen in holen, geboeid in hun huizen



De grijze muizen kunnen slechts piepen
Als nieuwe waarden hun leven “bedreigen
Zij zullen zich ook niet laten verleiden

Tot nieuwe, betere of andere tijden

Groot is het leger der muizen

Verscholen in holen, geboeid in hun huizen

Zo sjokken al jaren talloze muizen

In één lange stoet op weg naar hun huizen

Op weg naar de leegte, op weg naar de grauwheid
Door sleur gedreven, op weg naar hun waarheid
Groot is het leger der muizen

Verscholen in holen, geboeid in hun huizen



